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Wie kent niet het Hirschgebouw in Amsterdam waarin
sinds 3 maart 2012 de flagship store van Apple gevestigd
is? In 2018 verschenen er twee hoeken over het voormalige
modepaleis, geschreven door kunsthistorica Femke Knoop
en journalist lvo Weyel.

Femke Knoop

Gebonden in een ecru linnen kaft, met de letters Hirsch & Cie
in een koperkleurige tint op de voorkant, ontleend aan de
verpakkingsdozen die gebruikt werden door het modehuis tussen
1925-1950. De kaft wordt beschermd door een stofomslag,
een prachtig geheel. Vele foto's laten de nog bewaarde
kledingstukken zien uit o.a. museale collecties in Nederland,
zoals bijvoorbeeld enige japonnen gedragen door koningin

lehelmina uit de crollectrie ‘fi”,P?[e,is het Loo. Iptgﬂeurbegldgn

uit vervlogen tijden geven zowel de rijkdom en luxe aan van het
winkelpand als de praktische en sobere inrichting van diverse
atelierruimten.

In slechts tien maanden tijd verrees het enorme gebouw,
ontworpen door architect A. Jacot, aan het Leidseplein in 1912. De
opdrachtgever voor de bouw was het sinds 1882 in Amsterdam
gevestigde luxe modehuis Hirsch. Het neoclassicistische uiterlijk
van het Hirschgebouw was geinspireerd op voorbeelden uit het
buitenland. Er werd zelfs beweerd dat het gebouw van Jacot een
regelrechte kopie was van het Londense warenhuis Selfridges.

Het is een boek voor wie geinteresseerd is in de bouwgeschiedenis,
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de modieuze artikelen die er verkocht werden of de gedistingeerde
klantenkring en het personeel tijdens twee wereldoorlogen tot de
sluiting in 1976. Dit alles word uitvoerig en diepgaand behandeld.
De familie verkocht het monumentale pand in 1989 voor een

bedrag van zesenzeventig en een half miljoen gulden.

Dat ook een gedegen onderzoeker en een aantal hoogopgeleide
begeleiders een steek kunnen laten vallen, wordt duidelijk op
pagina 114. Te zien is een foto gemaakt door een onbekende
fotograaf, met volgens de tekst 9 bouwvakkers in hun werkkleren,
staande op de rand van de koepel van het Hirschgebouw. Een
kleine telfout.

Na de Tweede Wereldoorlog was het gebouw het enige dat nog

over was van het mode imperium, de nazaten moesten opnieuw

beginen = qioot deafwerd vatiulidzen bet woralie cole

restaurant werd verbouwd tot een moderne winkelruimte.

Aan de hand van foto’s maakt Knoop een reconstructie van het
winkelinterieur. Op pagina 145 zou volgens het onderschrift
de eerste etage na de Tweede Wereldoorlog te zien zijn. De
voorgaande foto's tonen een parketvicer, de ruimte op foto
3-46 is voorzien van een tapijt met een geometrisch patroon.
De etalagepoppen, van Siegel of Pierre Imans, zijn duidelijk van
een eerdere datum dan Knoopt suggereert. Het interieur en de
opgestelde japonnen op de foto waren modieus aan het begin van
de Art Deco periode. Tot slot zoals gebruikelijk in een academisch

boek, een lijst met interessante noten, bronnen en literatuur. >>
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Na het toch enigszins taaie boek van Knoop is de schrijfwijze
van lvo Weyel een verademing. ‘Het verleden ruist voorbij’ is een
verzameling van zestig korte familieverhalen die eerder in Het
Parool zijn verschenen. Weyel schrijft in zijn bekende scherpe
toon en droge humor, over de geschiedenis van zijn Joodse
familie. Sylvain Kahn, de overgrootvader van Ivo Weyel, opende in
1882 met Sally Berg het modepaleis Hirsch & Cie in Amsterdam.
Kahn, afkomstig uit de Elzas en Berg uit Westfalen, werkten als
bedienden in het modepaleis van Leo Hirsch in Brussel, waar zij
elkaar op 14-jarige leeftijd leerden kennen.

Weyel gaat meer persoonlijk in op het familiebedrijf en de
werknemers tijdens de beide wereldoorlogen en de tijd daarna.
Het is een prettig leesbaar boek dat schreeuwt om een vervolg.
Wie beide boeken leest is goed op de hoogte van een stuk
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