16

Hirsch van binnen en van buiten

Door lleen Montijn

Aan het Leidseplein in Amsterdam stond een mode-
paleis, een winkel met honderden personeelsleden en
een reputatie van weelde en elegantie. Bijna een eeuw
lang was Hirsch & Cie een steunpilaar van het leven in
de hoogste kringen. Vanaf 1912 was het gevestigd in
een imposant gebouw met zuilen, dat nog steeds het
Hirsch-gebouw heet — al weet niemand meer waarom.
Bij Hirsch, opgericht in 1882 door Sally Berg en Sylvain
Kahn (de een van Duitse, de ander van Franse kom-
af), konden dames terecht die voorheen naar Brussel
of Parijs reisden om zich te kleden. In 1976 sloot het
voorgoed de deuren. Nu, 43 jaar later, zijn vrijwel tege-
lijkertijd twee boeken verschenen die Hirsch & Cie aan
de vergetelheid ontrukken.

Het eerste is van de journalist Ivo Weyel, die zelf afstamt
van de oprichters. Sylvain Kahn en de zuster van diens
compagnon, Julie Berg, zijn zijn overgrootouders. De bei-
de Joodse, doch geassimileerde Hirsch-families zouden
door nog meer huwelijken verweven raken, en vele tan-
tes, ooms, neven en nichten bevolken de bladzijden van
Het verleden ruist voorbij. Een van de leukste figuren is Sally
Berg zelf, die nooit rouwde. Hij woonde samen met een
jongere vriend, begon een succesvolle parfumfabriek in
Neuilly, bouwde een tehuis voor Joodse wezen in Laren
en ontwierp af en toe japonnen. Een ingekleurde foto

van modejournaliste Adrienne Votte. Ze las de ongepu-

van ‘Onkel Sally, fruit rangschikkend op een étageére,
siert het omslag van Weyels boek.

De meeste stukjes daarin hebben eerder in Het Parool
gestaan, maar gebundeld vormen ze, samen met vele
foto’s uit eigen bezit, een onweerstaanbare verzame-
ling herinneringen. ‘Schatz, vroeger had iedereen een
chauffeur, zo citeert hij zijn geliefde grootmoeder,
Dorry Kahn. Zij was een temperamentvolle schoon-
heid, kind van de vervlogen wereld van wufte weelde
waar ook Hirsch bij hoorde. Ook al is Weyel niet erg
thuis in modegeschiedenis (zoals blijkt uit zijn uitleg
over het droit devant-korset), hij schrijft wel met
verve over zaken als het internaat voor verkoopsters
(bestierd door overgrootmama Julie) en de eerste
mannequins, over bevriende kunstenaars, beroemde
klanten — en over de schaduw van antisemitisme en
Jodenvervolging die boven dat alles hing. Na 1945 was
de wereld van Hirsch onherstelbaar beschadigd.

Een heel ander soort boek is dat van Femke Knoop. Zij
deed jarenlang historisch onderzoek naar Hirsch. Zij las
krantenartikelen, zocht naar folders en oude rekenin-
gen, speurde in modetijdschriften, voerde gesprekken
met mensen die er nog gewerkt hadden en vond passa-
ges over Hirsch in romans en herinneringen, zoals die
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bliceerde memoires van directeur René Kahn (Weyels
grootvader) en bestudeerde oude foto’s van atelier
Merkelbach, dat op de zolder van het Hirschgebouw was
gevestigd en ook voor het modehuis werkte. Ook heeft
zij, onder meer via oproepen op haar website Haute His-
toire, vele tientallen kledingstukken weten op te sporen
die bij Hirsch gemaakt of verkocht zijn: mooi, tastbaar
bronnenmateriaal, waarvan de foto’s het boek verrijken.
Eén belangrijke bron moest zij missen: de bedrijfsadmi-
nistratie van Hirsch. Die is niet bewaard gebleven. Er is
geen archief, met als gevolg een pijnlijk tekort aan harde
cijfers en data. Misschien kun je zeggen dat het boek
daardoor minder taai is geworden dan het had kunnen
zijn, maar het betekent wel dat veel zaken noodgedwon-
gen een beetje vaag blijven, en intrigerende verhalen niet
kunnen worden gecheckt.
Toch roept het boek van Knoop, dat passend chic is
vormgegeven, wel een beeld op van het modehuis.
Het is niet chronologisch maar thematisch ingedeeld,
met onder meer hoofdstukken over het personeel, het
gebouw, de klantenkring van Hirsch en over wat er te
koop was. Dat laatste hoofdstuk is een van de uitvoerig-
Femke Knoop heeft wél verstand van oude mode.
sch werd vooral Parijse couture verkocht, al dan
niet in licentie vervaardigd, maar er was al vroeg ook
confectie te koop. Begin 20ste eeuw was er een bijzonde-
band de artistieke Wiener Werkstdtte (enigszins
2an de Engelse Arts & Crafts-beweging). In het
Hirx uw had die 1912-1914 zelfs een eigen salon.
oen al sportkleding verkocht, in Nederland-
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Naar Rotterdam, donderdag 16 mei
2019

We bezoeken in Museum Rotterdam
ling Party People, made in Rotterdam. P
tentoonstelling over twee genera

Foto: Xiang Yu Yeung (Nighttown).
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se ogen zeer ongewoon én schaamteloos, met broeken
en wonderlijke mutsen — voor dames!

Een halve eeuw en twee wereldoorlogen later had Max
Heijmans korte tijd een eigen salon bij Hirsch. Het was
een moedige poging om een spraakmakend couturier
in huis te halen, tot mislukken gedoemd omdat met de
excentrieke, ja onmogelijke Heijmans niet viel samen te
werken. Opnieuw tien jaar later was Hirsch zelf verdwe-
nen, anders dan bijvoorbeeld De Bijenkorf en de Bonne-
terie, warenhuizen met een vergelijkbare achtergrond
(in het geval van de Bonneterie waren de stichters zelfs
familie). Waarom hield Hirsch geen stand en zij wel, of
nog een tijd lang? Femke Knoop weet dat niet duidelijk
te maken, zoals zij ook verder weinig vergelijkingen
maakt met de andere, ietsje minder chique modehui-
zen. Maar het is goed dat er nu twee boeken zijn waarin
de Hirsch-historie is vastgelegd — het een met de sfeer
en de familieverhalen, het andere met de mode en de
feiten die nog te achterhalen waren.

Ivo Weyel, Het verleden ruist voorbij. Uitg. Atlas Contact,
ISBN 987 90 450 3746 2, € 22,99

Femke Knoop, Hirsch & Cie Amsterdam (1882-1976). Haute
couture op het Leidseplein. Uitg. Verloren, ISBN 987 90
8704728 3, € 25. ®

uitgaansscene worden gekoppeld aan de periode
waarin het allemaal begon: de jaren ‘90. Party People
is een underground feest van herkenning voor ieder
feestbeest of fervent clubber die ooit een stap in het
Rotterdamse uitgaansleven heeft gezet. Er is samen-
gewerkt met de authentieke Rotterdamse makers.
Muziek, mode, fotografie, video, graphics, literatuur,
spoken word, performance, art en design komen sa-
men in deze meeslepende tentoonstelling waarbij je je
vergaapt aan de uitgaansmode.

Programma
13.15 uur Ontvangst in de hal
13.30 uur Rondleiding door Sjouk Hoitsma

(conservator) 6f een museumgids

Adres: Rodezand 26, achter het stadhuis, bij de Meent
3011 AN Rotterdam, 010 217 67 50.

Maximaal 15 deelnemers.
Kosten: € 11,50 voor leden, € 14,00 voor introducés.
Schriftelijk opgeven en afmelden uiterlijk 11 mei. ®
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